
Moeder Gods Hodigitria
Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Iconen spreken
		
	
	
Al zijn gouden kleuren
als hemelse deuren,
zij zoeken naar beeld,
willen tot eenheid groeien,
uit mengsels geheeld,
tot zij stil samenvloeien.

Al zijn de penselen
divers en met velen,
zij zoeken jouw hand,
zijn geleid door jouw ogen;
jouw hart staat in brand,
zoekt een beeld, diep bewogen.

Al zijn de voorbeelden
nog oud, ze vergeelden,
zij zoeken dat jij
streek voor streek hen zal eren;

Moeder Gods Eleousa

Moeder Gods Eleousa 

Voel hoe lijden aan zal komen,
Moeder, kind, het zachte oog;
zie omhelzing, toekomstdromen,
hoe Zij zich vooroverboog.

Nog geen tranen die verdrinken,
dit moment, het is te vroeg;
toch zal Stabat Mater klinken,
zingen van wat Zij verdroeg.

Heeft een kind al een vermoeden
wat het van een moeder vraagt?
Kan het haar voor pijn behoeden,
die er tussen hen stil daagt?

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Annunciatie

Annunciatie

Stel, een engel die verschijnt,
komt jouw huis onverwacht binnen,
die verrast jou en verdwijnt
voor jouw vraag nog kon beginnen.

Als zijn boodschap zacht indaalt
-leven gaat in jou bewegen-
dringt zijn woord door, het verhaalt
van jouw toekomst, ongelegen.

Wie jouw leven binnenkomt,
weet van wat jij niet kunt mijden;
die jouw spraakzaamheid verstomt:
diens stem zal jouw leven leiden.

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Christus het goedmoedig zwijgen

Het goedmoedig zwijgen

Als je dichtslaat, te veel vragen
die jou dag en nacht belagen,
waar is dan een plaats van rust
die jouw zwijgen innig kust?

Wees dan stilte, kruis je handen,
zelfs als vragen in jou branden;
antwoord vind je in de vraag,
daal af in haar diepste laag.

Sta niet stil bij wat jou doodslaat,
daar het vragen altijd doorgaat;
zoek achter je woorden zin,
vuur jouw geest aan, nieuw begin.

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Kersticoon

Kersticoon Keltische rand

Je huis verlaten,
nergens gastvrij,
in alle staten,
jij, hij en zij.

In stro gelegen,
gezin ontheemd,
ouders genegen,
zijn niet vervreemd.

De moed verloren,
niets lijkt voldaan,
toch wordt geboren
wie op zal staan.

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Ostrobramskaja Madonna

Ostrobramskaja Madonna

Moeder van smarten,
stralende bruid,
open de harten,
zien naar jou uit.

Moeder van lijden,
glimlach in leed,
draag barre tijden
als jouw rouwkleed.

Moeder van tranen,
bron voor de ziel,
troost angsten, wanen,
waar ik in viel.

Moeder van dulden,
hemels bericht,
geef de verhulden
oog dat verlicht.

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Beschermengel met universum

Beschermengel met schijf

Zoek naar een doorbraak
dwars door jouw muur,
zeg: wat ik doormaak,
kent lange duur.

Voel de verzachting, 
raak uit jouw doen,
schep zo verwachting,
omhels en zoen.

Draag wat doorzichtig,
glashelder is;
koester voorzichtig
Gods beeltenis.

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Petrus en Paulus

Petrus en Paulus

Rotsvast vertrouwen,
in jouw ormarming
stap voor stap bouwen,
liefde, erbarming.

Broederschap voelen
op levensreizen,
dolen en doelen,
weg om te wijzen.

Roeping verbinden
aan jouw, mijn leven,
bestemming vinden
met jou verweven.

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Synaxis van aartsengelen

Engelenscharen

Samen leven is loslaten
wat jij stug vasthoudend vindt;
fanatiek standpunt verlaten,
niet doordreinen als een kind.

Samen strijden is versterken
wat zich tussen ons verbindt;
oude pijn eerlijk verwerken,
elkaar ziende, eensgezind.

Samenscholen is ontdekken
wat het helder zicht verblindt;
oude beelden weg doen trekken,

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Sint Joris de draak

Sint Joris

Uit liefde zoek ik confrontatie,
ik voel jouw pijn, jouw kruiswegstatie,
wil jou bevrijden – houd ik tegen? –
wordt zo mijn kracht een vloek of zegen?

Voel waar ik zelf pijnlijk doorstoken,
door zelfverzekerdheid gebroken,
een hand zocht die mijn schaduw zag,
die donker nog te schuilen lag.

Wie heiligheid diep wil doorgronden,
die kent het kwaad dat wil verwonden;
zal aan de kaak stellen en helen,
plaats waar hij staat uit liefde delen.

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Rafaël en Tobias

Rafaël en Tobias

Jong ging jouw reis,
dwars door jouw tijden,
zocht eigenwijs
waarvoor te strijden.

Wat brak jouw ijs,
hoe onbevangen
gaf jij je prijs,
voor welk verlangen?

Wie hield jou vast,
kon jou verdragen,
ging op jouw tast,
kende jouw vragen?

Die jou verrast,
leert jou weer kijken,
die draagt jouw last,
zal jou verrijken.

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

Moeder Gods Unfading flower

Drieluik musicerende engelen

Harp en citer spelen voor
waar de engelen van zingen,
psalmen, zangen eeuwen door,
die de koren hier ontvingen.

Liefde, bloem groeit uit de klank,
drieluik als muziek doorschouwen;
hemel, aarde, mensen, dank,
nieuwe composities bouwen.

Beeld van God, wij zijn bedoeld
als icoon, gezien, gedragen;
ons bestaan voorzien, voorvoeld,

Icoon: Gea Fictoor
Gedicht: Chris Fictoor

13 ansichtkaarten; formaat 10 x 15cm - dubbelzijdig
Foto voorzijde: Icoon, Gea Fictoor; achterzijde gedicht bij het icoon, tekst: Chris Fictoor

U kunt deze prachtige set van 13 kaarten bestellen.  
aanvraag en informatie per mail: info@geafictoor.nl of c.w.a.fictoor@gmail.com
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